Orde van dienst

Liturgische kleur: groen, kleur van groei en het koninkrijk van God

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: NLB 280:1 en 5 (De vreugde voert ons naar dit huis...)
Stil gebed, Bemoediging en Groet

Inleidende woorden bij de dienst

Gebed om ontferming

Glorialied: Psalm 139:1 en 8 ( Heer, die mij ziet zoals ik ben...)
God spreekt tot ons

Gebed bij de opening van de Schriften,

aansluitend zingen we NLB 317:2 (Heer, uw boodschap staat geschreven...)

Moment met jong en oud
- kinderen gaan naar hun eigen dienst

Schriftlezing O.T.: Psalm 139

Zingen: NLB 139a: 1, 2 en 3 (Gij kent mij, Heer...)

Preek

Orgelspel

Zingen: NLB 836: 4 en 5 (Leg Heer, Uw stille dauw van rust...)

— de kinderen komen terug -
We antwoorden met gebeden en gaven
Dankgebed — voorbeden - stil gebed — Onze Vader
Diakonale toelichting

We gaan op weg

Zingen: NLB 423 (Nu wij uiteengaan...)

Zending en zegen, gezongen Amen



De tien geboden (naar Piet van Midden, Hebreeuws docent)
1. Voor jou mag er naast mij geen andere god of godin in je leven zijn.

2. Je moet niet denken dat je mij kunt vangen in een afbeelding, of dat je mij
kunt manipuleren. Je hoeft geen beeld van mij te maken, dat heb Ik al gedaan:
dat ben jij. Ik beschouw jou als mijn geliefde. En Ik wil je niet delen met een
ander.

3. Misbruik mijn Naam niet in allerlei vloekformules om een ander te beschadigen
of om er zelf beter van te worden. Ik wil door jou niet worden gebruikt.

4. De werkweek heeft zes dagen. De zevende dag is een rustdag. Daar loopt de
week op uit. Die rustdag moet een deel zijn van je weekritme. Werken is namelijk
niet het doel in je leven. En je moet de zwaksten zo beschermen dat zij ook een
dag rust hebben.

5. Gun je vader en moeder een goede oude dag. Als jouw kinderen zien dat jij voor
je vader en moeder zorgt als ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, dan weten

je kinderen hoe dat moet en zorgen ze later ook voor jou.

6. Denk niet dat je zomaar over het leven kunt beschikken. Daar heb je het recht
niet toe, want dat leven heb Ik gemaakt en het is van mij.

7. Blijf uit de relatie of het huwelijk van een ander.

8. Steel niet: geen geld of goed. Meer nog: mensen en hun gevoelens zijn geen
handelswaar. Levensgevaarlijk is dat.

9. Probeer niet door liegen, halve waarheden of bijna-waarheden mensen of
dingen naar je hand te zetten.

10. Wees niet jaloers op het geluk of het bezit van een ander en speel niet met de
gedachte hoe je dat in handen kunt krijgen.



Zondagshbrief 26 september 2021
Predikant: Ds. D.H.J. Steenks, Kerkweg 11 4424 NJ Wemeldinge
Tel: 0113-308297, e-mail: predikant@kerkwemeldinge.nl
Scriba: Mw. S. Kramer, Stormezandeweg 23 4424 EZ Wemeldinge
Tel: 0113-621135, e-mail: scriba@kerkwemeldinge.nl

15° zondag van de zomer

Voorgangers: ds B. Boersma Koster: Jacelien Lamper
Ouderling van dienst: Adriaan van Zijp Beamer: Patrick Kramer

Diaken: Wim Lobbezo KND. Jonna, Flore en Catherine
Organist: Andre Kaptein Autodienst: Fam.Schouwenaar

Bloemengroet
De bloemen gaan als groet naar dhr. J. Sonke, Oosterscheldestraat 64.

Omzien naar elkaar
Mw. J. Noussen-Servaas, De Wemel 57, is opgenomen in centrum voor zorg en revalidatie Ter
Valcke, Louise de Colignylaan 2, 4461 SP te Goes. We wensen haar Gods zorg en zegen toe.

Studieverlof ds. Steenks
Ds. Steenks heeft een week studieverlof van zaterdag 25 september tot en met vrijdag 1 oktober.
Indien nodig is er voor waarneming gezorgd.

Nieuwe maatregelen

De kerkenraad volgt het advies van de PKN inzake de nieuwe corona-maatregelen. Een gedeelte
van de kerkzaal blijft zoals het nu is op anderhalve meter ingericht (aan de kant van het orgel). Dit
om mensen die dat willen de mogelijkheid te geven om de 1,5 m te handhaven. Het andere deel
van de kerkzaal wordt weer omgezet, stoelen weer naast elkaar. Het is aan een ieder om gepaste
afstand te bewaren. De collectezakken blijven vooralsnog op dezelfde plek. De kapstokken komen
weer terug in de hal. Inschrijven is niet meer nodig, handen ontsmetten blijft mogelijk. Vanaf 10
oktober is er weer koffie drinken na de dienst.

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Op zondag 10 oktober is (eindelijk) de dienst van afscheid en bevestiging van ambtsdragers. We
zullen afscheid nemen van drie kerkenraaadsleden, te weten: Carola Rehorst, Peter Reijnoudt en
Ad Zuijdwegt.

In het ambt zullen bevestigd worden: Stoffelien Cool-Korporaal als diaken en Adriaan van Zijp als
ouderling-kerkrentmeester. Zij zijn al eerder verkozen in de kerkenraad, door omstandigheden kon
de bevestiging niet eerder plaatsvinden.

Jacintha Dekker-Smitskamp heeft zich beschikbaar gesteld als jeugdouderlinge. De kerkenraad
heeft haar verkozen. Vandaag wordt haar naam daarom afgekondigd. Bezwaren tegen de
gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de gekozene kunnen tot vrijdag 1
oktober a.s. schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad worden ingebracht door stemgerechtigde
leden. Indien er geen bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging plaats vinden op zondag 10
oktober.

Als diaken-rentmeester zal Marcia Schouwenaar-van Binnendijk benoemd worden in het College
van Diakenen.
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6 oktober Bijbelstudie

Op woensdag 6 oktober start de Bijbelstudie weer op. Dit seizoen lezen we het boek Openbaring.
We komen een uurtje bij elkaar in de Maartenskerk. Aanvang 10.00 uur. We doen het 1x in de
twee weken. Dus de volgende keer is 20 oktober, 3 november, 17 november, 1 december, 15
december. Data 2022 worden nog bekend gemaakt.

Graag opgeven bij ds. Steenks.

14 oktober Start gespreksgroep Geloven Vandaag (belijdeniscatechese)

Van harte uitgenodigd om het komend seizoen mee te gaan doen aan de gespreksgroep ‘Geloven
vandaag’. Deze gespreksgroep is een gespreksgroep voor gemeenteleden die geen belijdenis
hebben gedaan. Wie deze gespreksgroep volgt, mag en kan besluiten om belijdenis te gaan doen.
We komen voor een eerste keer samen op donderdagavond 7 oktober vanaf 19.30 uur in de
Maartenskerk. Voor meer informatie vraag de folder op bij ds. Steenks. Opgave v6oér 4 oktober bij
ds. Steenks.

‘Geloven vandaag’ is een gespreksgroep waarin de hoofdzaken van het christelijk geloof aan de
orde komen. Je krijgt boeiende informatie, maar je bent ook in gesprek over je eigen visie en
gevoelens. Je kunt er in principe met alle vragen over het geloof terecht, maar je kunt niet altijd op
een simpel pasklaar antwoord rekenen. Het is een gezamenlijke zoektocht naar het geheim van
ons geloof.

Volgende week zondag, 3 oktober gaat voor in de dienst ds.G.J. Gardenier uit Beilen
Autodienst is dan voor de fam. Moeliker

Info voor de zondagshbrief graag voor donderdag 10.00 uur
naar zondagsbrief@kerkwemeldinge.nl



